
Een jaar stilstaan om te groeien

Na bijna tien jaar buffelen om de kwekerij op te bouwen en tot een succes te maken, is het tijd om 
de balans op te maken: we nemen een groei-jaar. Lees hier waarom en wat dat betekent.

Het gaat goed: steeds meer mensen zien de noodzaak om biologisch geteeld plantgoed in de tuin te 
gebruiken. De vraag groeit en het aantal geteelde planten is bij ons in drie jaar tijd verdubbeld. Er is
hard gewerkt aan een divers assortiment dat zijn weg heeft gevonden naar verschillende 
Amsterdamse winkels en vele tuinen. De verkoopweekenden worden gewaardeerd en de markten 
druk bezocht. 

moederbedden
De groeiende vraag heeft zijn weerslag op de moederbedden: sommige planten zijn letterlijk 
opgedeeld en andere geminimaliseerd. Hoog tijd om even op de rem te gaan staan, zodat de bodem 
rust krijgt en de plantbedden kunnen aansterken en bijgroeien.

ruimte voor verbetering
Zo ontstaat er ruimte om de kwekerij de aandacht te geven die ze verdient. En komt er tijd om de 
lessen van de afgelopen jaren uit te voeren. Zoals het verbeteren van processen, aanpassen van de 
indeling en logistiek. Maar ook strakkere teeltplanning en implementeren van technische 
oplossingen. En tot slot investeren in het netwerk van biologische kwekers in het land om zo het 
aanbod in de breedte te vergroten.

persoonlijk vooruitzichten
Naast de kwekerij leg ik samen met een klein team ecologische tuinen aan. Intensieve trajecten die 
leuk en uitdagend zijn, maar veel vragen in organisatie, voorbereiding, planning en logistiek. In 
2026 werken we alleen aan al lopende projecten en onderzoeken we hoe de combinatie tuinaanleg 
& kwekerij op een gezonde manier voortgezet kan worden.

Ook op persoonlijk vlak kijk ik uit naar dit jaar. Het is heel hard werken en veel te vaak hoor ik 
mezelf zeggen: sorry, ik heb het druk. Ik hoop daarom in dit jaar van groei ook meer tijd door te 
kunnen brengen met mijn naasten, mijn ouder wordende ouders en mijn lieve vrienden – die ik de 
afgelopen jaren vooral zag omdat ze me weer met iets kwamen helpen.  

Ik kijk uit naar komend jaar: de veranderingen en de plannen. Maar ook verheug ik me op eens op 
de kwekerij te zitten en de zonsondergang te zien en niet alleen maar het werk. 
Financieel wordt het een pittig jaar, maar ik geloof in een bloeiende toekomst en heb er vertrouwen 
in iedereen weer te zien in 2027!

Hartelijke groet!
Alies


